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Thema Issaschar (Pnr. 1295) Genesis 49: 14 en 15 
Uitgesproken 29 maart 2009 in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar: Een leerdienst in de serie over de zonen van Jacob bij de 
voorstellingen van Marc Chagall. Ditmaal de vijfde zoon: Issaschar. 
  
  
Orde van de dienst: 
 
Welkom 
 
Zingen Gezang 294: 1 en 2 

1 Laat komen, Heer, uw rijk,  
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit,  
Messias, uw gezag! 
 
2 Waar blijft het overlang  
beloofde land van God, 
waar liefd' en lofgezang  
verdrijven leed en dood? 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Aanvangstekst Genesis 49: 14 en 15 

14 Issachar is een sterke ezel,  
liggend tussen de manden.  
15 Hij zag hoe weldadig de rust was  
en hoe bekoorlijk het land;  
er werd hem zwaar werk opgelegd,  
hij boog zich en droeg zijn last.  
 

Zingen Gezang 294: 3, 4 en 5 
3 Dat land, het ons vanouds vertrouwde Kanaän, 
waar God zijn stad herbouwt; Sion, waar zijt ge dan? 
 
4 Zal ooit een dag bestaan dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, in deze wereldtijd? 
 
5 Dat alle tyrannie eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie, dan zal het vrede zijn!  
 

Psalmgebed: 
Lezen Psalm 146 

1 Halleluja!  
Loof de HEER, mijn ziel.  
2 De HEER wil ik loven, zolang ik leef,  
mijn God bezingen zolang ik besta.  

Zingen  2 Reken niet op mensenwaarde, 
want bij mensen is geen baat. 
Aarde wordt een mens tot aarde, 
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als zijn adem uit hem gaat. 
Ligt niet alles wat hij wil 
met zijn laatste adem stil?  

Lezen 5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,  
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,  
6 die hemel en aarde heeft gemaakt,  
de zee en alles wat daar leeft,  
 
hij die trouw is tot in eeuwigheid,  
7 recht doet aan de verdrukten,  
brood geeft aan de hongerigen.  

Zingen 5 Wees en weduw en ontheemde 
doet Hij wonen op zijn erf. 
Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in 't verderf. 
Eeuwig Koning is de HEER! 
Sion, zing uw God ter eer! 

 
Schriftlezing  Genesis 30: 14-20 

14 In de tijd van de tarweoogst vond Ruben buiten in het veld 
liefdesappels, die hij aan zijn moeder Lea gaf. ‘Geef mij ook eens wat 
van die liefdesappels van je zoon,’ vroeg Rachel haar. 15 Maar Lea 
antwoordde: ‘Is het soms niet genoeg dat je mijn man hebt afgepakt? 
Wil je nu ook nog de liefdesappels van mijn zoon?’ Rachel zei: ‘In ruil 
voor de liefdesappels van je zoon mag Jakob vannacht met jou 
slapen.’ 16 Toen Jakob ’s avonds thuiskwam uit het veld, ging Lea hem 
tegemoet en zei: ‘Je moet met mij slapen, ik heb je gehuurd voor de 
liefdesappels van mijn zoon.’ Dus sliep hij die nacht met haar, 17 en 
God verhoorde Lea: ze werd zwanger en baarde Jakob voor de vijfde 
maal een zoon. 18 ‘God heeft mij beloond omdat ik mijn slavin aan 
mijn man heb gegeven,’ zei ze, en ze noemde het kind Issachar. 
19 Opnieuw werd ze zwanger en ze baarde Jakob een zesde zoon. 
20 ‘God heeft mij een mooi geschenk gegeven,’ zei ze, ‘mijn man zal 
mij op handen dragen nu ik hem zes zonen heb gebaard.’ Ze noemde 
het kind Zebulon. 

 
Schriftlezing Deuteronomium 33: 18 en 19 

18 Over Zebulon zei hij:  
‘Een voorspoedige vaart, Zebulon!  
En moge Issachar geluk vinden in zijn tenten!  
19 Zij nodigen de anderen naar de berg  
waar ze waardige offers brengen.  
Zij halen overvloed van overzee,  
graven rijkdom op van onder het zand.’  

 
Schriftlezing Genesis 49: 14, 15 

14 Issachar is een sterke ezel,  
liggend tussen de manden.  
15 Hij zag hoe weldadig de rust was  
en hoe bekoorlijk het land;  
er werd hem zwaar werk opgelegd,  
hij boog zich en droeg zijn last.  
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Zingen Gezang 463: 1 en 2 
1 O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee.  

 
Preek 
 
Zingen Gezang 463: 3, 4 en 5 

3 O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond. 
 
4 Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
5 Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Gezang 21: 1 

1 Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 

 
Dankgebed  
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 49: 1, 2 en 3, 7, 12, 13 en 14 

1 De vogels van de bomen 
die lopen door de lucht 
als vederlichte dromen, 
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zij wonen in het licht. 
 
2 Zij rusten op de adem 
van God die ademend 
de wereld heeft geschapen 
en alle namen kent, 
 
3 die alle hemelstreken, 
de aarde als een huis, 
alleen maar door te spreken 
maakte, spelenderwijs. 
 
7 De vogels die daar vliegen, 
zij geven hoog van God, 
zij geven van de liefde 
van God de Vader op! 
 
12 Wat zullen wij dan slaven 
en werken totterdood? 
Ons manna komt van boven, 
ons dagelijkse brood. 
 
13 God immers houdt de ganse 
aarde in stand en staat, 
hier in het ondermaanse 
verheft Hij zijn gelaat. 
 
14 God immers houdt op aarde 
wat leeft in staat en stand. 
Hij zal ook ons bewaren, 
wij eten uit zijn hand. 

 
 Zegen 
 


